
Biografieën sprekers 

 

Frits van Oostrom studeerde in Utrecht Middelnederlandse taal- en letterkunde, en werd in 1982 op 

zijn 29e hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de Romantiek. In 2002 werd hij de eerste 

universiteitshoogleraar te Utrecht, waar hij op 12 mei 2023 als zeventigjarige met emeritaat ging. 

Ook was hij onder meer gasthoogleraar aan Harvard University en in Bologna, president van de 

KNAW en voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp. Hij ontving talrijke 

prijzen en eerbewijzen, waaronder de AKO Literatuurprijs (voor Maerlants wereld ), de Spinozaprijs 

en in Vlaanderen de Keizer Karelprijs en de Gouden Penning van de Belgische Akademie van 

Wetenschappen. Zijn boek Nobel streven. Het wonderbaarlijke maar waargebeurde verhaal van 

ridder Jan van Brederode werd in 2018 bekroond met de Libris Geschiedenisprijs. In 2023 verscheen 

zijn boek De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk, bedoeld als eerbetoon aan zowel 

de Middelnederlandse tekst als het daarmee verbonden vakgebied. Het boek werd zeer lovend 

ontvangen. 

 

 

Orsolya (Orsi) Réthelyi (1970) letterkundige/ historica/ literair vertaler is universitair hoofddocent 

Nederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis. Ze leidt de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös 

Loránd Universiteit Boedapest (ELTE). Haar huidige onderzoek is gericht op interculturele en literaire 

transfer tussen de Nederland/Vlaanderen en Oost-Europa, de verspreiding van oudere en moderne 

literatuur door middel van vertaling en bewerking, en de cultuurgeschiedenis en literatuur van 

migratie. 

 

 

 


